
OEPS – een ONVOLDOENDE voor het ONDERWIJS!

Beschrijving

Zo, het schooljaar is weer begonnen. We pakken de draad weer op, onze kinderen draaien overuren in
de toetsweken en straks krijgen ze weer hun rapport.

Maar ook het Onderwijs zelf krijgt eens per jaar een rapport. De Inspectie van het Onderwijs publiceert
jaarlijks een eigen rapport. Het is een iets lijviger rapport dan je kinderen krijgen, en bestaat uit zeker
200 pagina’s.

De eerste gedachte die bij mij opkomt: welke ouder leest dat?

Zonde, want het gaat ons allemaal aan. Zeker nu blijkt dat het niet direct een rapport is om over naar
huis te schrijven. Een rapport dat de donkere kant van ons onderwijssysteem onthult, een kant die niet
langer genegeerd kan worden. Het is zo’n rapport dat je liever niet aan je ouders laat zien en waarvoor
je dit keer geen zakcentje krijgt.

Oeps, dus.

Een onthutsende realiteit

Dit rapport, bekend als de “STAAT VAN ONDERWIJS”, werpt een schokkend licht op de verborgen
waarheid achter de klaslokalen en schoolgangen. Van de stille strijd van onze leerlingen tot de
ongekende druk die het onderwijssysteem uitoefent, het onthult de rauwe realiteit die zorgvuldig
verborgen wordt gehouden.

Met veel belangstelling lees ik dus het Grote Rapport, een oefening op zich. Wat lees ik vooral? De
prestaties moeten omhoog. Bijvoorbeeld: “Leesvaardigheid van de gemiddelde 15 jarige bedroevend
laag”. Ok, goed punt natuurlijk. Maar hoe ik ook lees & herlees in het rapport, er wordt niets  gezegd
over een ander belangrijk punt dat genoemd wordt door de Inspectie; aandacht voor zichzelf leren 
kennen en zelf keuzes kunnen maken.

Er viel een stilte in mij.



Een noodkreet om verandering

Dit rapport is meer dan alleen een verslag van statistieken en trends. Het is een noodkreet, een oproep
tot actie voor ouders, opvoeders en beleidsmakers. Het is tijd om wakker te worden, de status quo uit
te dagen en te streven naar een onderwijssysteem dat niet alleen cijfers en prestaties meet, maar ook
het welzijn en de groei van onze kinderen.

Klaar om de waarheid te ontdekken?

Durf je de confrontatie aan te gaan met de realiteit van ons onderwijs? Durf je verder te kijken dan de
oppervlakte en de waarheid te onthullen die verborgen blijft achter gesloten deuren? Lees dan verder,
dan help ik je door het rapport (en de realiteit) heen.
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